
Omdat wielrennen zo heroïsch is. Omdat wij van helden houden. 
En omdat wij last hebben van wielerkoorts. Wij schrijven. Het is koers!

Malen, zwoegen, harken, trappen, en soms sta je ook stil

Als jij maar door dat landschap rijdt, dan vind je je geluk

En kom je 's avonds laat weer thuis, dan zit je heerlijk stuk

 

Overgeleverd aan de natuur en je eigen krachten

Dan kom jij tot rust, daar maak jij je hoofd weer leeg

Alsof je in je eigen streek de Alpe d’Huez besteeg

 

Je hoort onderweg ook steeds die commentator in je kop,

‘Wat een klasse, die panache, dit is absolute top

Dit vaderlands talent is een klasbak om van te houden,

Met een grinta en een moed, die wij nog nooit aanschouwden.’

 

Maar een Cancellara of Marianne Vos, ben je alleen maar in je dromen

Dit cadeau laat zien dat ik jou als coureur zonder meer bewonder

 

Vooruit, kijk maar snel, dit zal je vast behagen

Dit cadeau zul jij sowieso met grote trots gaan dragen!

 

Veel plezier,


